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Michaélkerk Leersum

Dankdag voor gewas en arbeid

Aanstaande woensdag, 5 november, is het ‘Dankdag voor gewas en arbeid.’ Of, zoals
het vroeger werd genoemd: ‘Dankstond’. Een uur op de 1° woensdag in november, en
tegenwoordig vaak op een zondag, om heel bewust God te danken voor alles wat we
oogsten in ons leven. Daarbij kunnen we heel concreet denken aan de vruchten van de
bomen, de oogst van het land, maar ook aan de vruchten van onze arbeid, betaald of
vrijwillig. Vruchten van de omgang met anderen. Op deze dag wordt God bedankt voor
de oogst, de arbeid en andere zegeningen

Alles is van God gegeven én in dat alles ontvangen we ook God.

Dat klinkt misschien eenvoudig, maar soms kun je je ook afvragen hoe, of waar je God
kunt vinden. Waar Hij is. Want het leven is soms helemaal niet zo makkelijk en naast
allerlei hoogtepunten in ons leven kennen we soms ook diepe dalen. En dan komende
week een dankdienst.

‘Toevallig’ zag ik deze week op internet een belijdenis van Augustinus voorbijkomen. Hij
heeft meerdere belijdenissen geschreven rond het jaar 400 na Christus. Augustinus, de
kerkvader: Aurelius Augustinus. Een wijs man. Onderstaande belijdenis bij zijn
zoektocht naar God viel mij op.

‘Ik heb de aarde ondervraagd en zij antwoordde mij: ‘Ik ben je God niet’.
Alles wat op aarde is, gaf mij hetzelfde antwoord.

Ik heb de zee ondervraagd en de afgronden en de vissen

en alle wezens die de wateren bevolken, en zij antwoordden mij:

‘Wij zijn je God niet; zoek Hem hoger dan wij ons bevinden.’

Ik heb de lucht die wij inademen ondervraagd,

en hij antwoordde mij evengoed als al zijn bewoners: ‘Wij zijn God niet.’
Ik heb de hemel, de zon, de maan, de sterren ondervraagd;

zij bevestigden mij: ‘Ook wij zijn de God niet die je zoekt’.

Daarna wendde ik mij tot alle wezens die ik met mijn zintuigen waarneem
en ik zei hun:
‘Aangezien jullie mijn God niet zijn, leer mij dan tenminste iets over Hem’.

En zij schreeuwden mij toe met één stem:
‘Hij is het die ons gemaakt heeft!’.

Om hen te ondervragen hoefde ik niets anders te doen dan hen te bekijken;
en hun antwoord was hun schoonheid.’

Zo eenvoudig kan het zijn. Maar hoe houd je dat beeld nou vast als je dreigt weg te zakken
in verdriet, moedeloosheid of drukte?



Het helpt om iedere avond drie dingen te bedenken van de afgelopen dag, waar je
dankbaar voor was. Waar je, al was het maar even, God in zag, blij van werd, wat je mooi
vond, waar je dankbaar voor was.

Schrijf deze ‘Lichtpuntjes’ vooral op! De ervaringis
dat mensen in het algemeen veel makkelijker
akelige of moeilijke momenten tot in detail
onthouden, dat de positieve.

Zet er een enkel woord over in een klein boekje op je
nachtkastje of in je telefoon, én blader dat dan ook
af en toe nog eens door...

Dan doen we eigenlijk precies wat een oud en
vertrouwd lied zegt.

‘Tel je zegeningen, één voor €én’

Tel ze allen, en vergeet er geen

tel ze allen, tel ze... één voor één...

en je ziet Gods liefde dan door alles heen.’

Pastor Yolanda van der Stelt

BlJ DE DIENSTEN

Zondag 2 november

Zondag 2 november gaat ds. Klaas van Meijeren voor in onze Michaélkerk. Ouderling van
dienst is Martin van Herk, diaken is Gerriétte Jorritsma en Lia van de Lagemaat is
namens het CvK aanwezig. Mirjam van 't Veld is de lector en Gerard Rosier bespeelt het
orgel. Naast oppas en kindernevendienst is er op deze zondag ook JoZ! voor de tieners.

Woensdag 5 november - Dankdag voor Gewas en Arbeid

In deze avonddienst, die om 19.30 uur begint, gaat ds. Hendrik Mosterd voor in de
dienst, waarin we stil staan bij Dankdag voor Gewas en Arbeid. Ina Wolff verzorgt de
lezing en Wim ter Haar zit achter het orgel.

We laten ons inspireren door Psalm 103. Zegen, mijn ziel, de Ene, heel mijn binnenste
zijn heilige naam! Zegen, mijn ziel, de Ene, en vergeet nooit al wat hij volbrengt! God
danken spreekt om heel veel redenen niet vanzelf. Je moet jezelf er soms voor bij de
lurven grijpen. De dienst met dankdag heeft de vorm van een avondgebed met
overdenking.

Zondag 9 november

Voorganger op deze zondag is ds. Hendrik Mosterd. Namens de kerkenraad zijn Liesbeth
van de Waerdt, Arco van den Ham en Irene Hogendoorn aanwezig. Lector is Jaqueline
de Ruiter en het orgel wordt bespeeld door Wim ter Haar.

Alruim 12,5 jaar is Henk Boeve koster van onze gemeente. Aansluitend aan de
kerkdienst van 9 november zetten we Henk en Anne in het zonnetje vanwege hun
jarenlange inzet.

In de morgendiensten is er oppas en kindernevendienst voor de kinderen. Ook worden
de diensten uitgezonden via www.kerkomroep.nl.
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COLLECTEBESTEMMINGEN

Zondag 2 november

Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor ons jaarproject via Kerk in Actie “Stop
kinderarbeid in de visserij in Ghana”.

In Ghana werken naar schatting 20.000 kinderen en jongeren onder dwang in de
visserij. De organisatie Challenging Heights zet zich in om deze kinderen te
bevrijden, op te vangen en te herenigen met familie. Door voorlichting wil men
nieuwe uitbuiting voorkomen.

Kinderarbeid is verboden in Ghana, maar de wet wordt te weinig gehandhaafd. In
arme vissersplaatsen werken kinderen vaak al op jonge leeftijd met hun ouders
mee. Zeker als zij niet naar school gaan, zijn ze een makkelijke prooi voor
handelaren, die hen soms tegen betaling en onder valse beloften bij hun families
weghalen. Veel kinderen worden meegenomen naar het enorme stuwmeer Lake
Volta (8502 km2) of de rivieren Black en White Volta.

In eenvissersdorp aan eenrivier in Noord-Ghana woont Salamatu (44), moeder
van vijf kinderen. Ze werkt visverkoopster met hulp van haar kinderen. Sinds haar
man ziek is en niet meer kan werken, gaan haar minderjarige kinderen niet meer
naar school. In het dorp is geen school, en de dichtstbijzijnde school is ver lopen.
“Als ze toch rondhangen, kunnen ze me beter helpen,” zegt ze, al beseft ze hoe
belangrijk onderwijs is voor een betere toekomst. Kinderarbeid en kinderhandel
zZijn een ernstig probleem in het dorp, mede door armoede en het gebrek aan
goed onderwijs. Kinderen werken mee in de visserij, soms onder zware
omstandigheden. Salamatu ziet dat het fout is, maar voelt zich machteloos: “We
moeten zelf ook overleven.” De Ghanese organisatie Challenging Heights
probeert daar verandering in te brengen, gesteund door Kerk in Actie. Ze richten
kinderrechtencomités op, ondersteunen ouders met extra inkomsten en zorgen
er zo voor dat kinderen uiteindelijk weer naar school kunnen. Salamatu hoopt
ooit naar de stad te verhuizen, waar haar kinderen wel onderwijs kunnen volgen
en een betere toekomst tegemoet gaan.

Onze kerk steunt dit werk om kinderarbeid in de Ghanese visserij te stoppen.

De algemene kerkelijke collecte is bestemd voor Bijstand in het Pastoraat.

Dankdag 5 november

Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor “Voedselbank Utrechtse Heuvelrug”.

Stichting Voedselbank Utrechtse Heuvelrug is opgerichtin 2011 enis
aangesloten bij de Stichting Voedselbanken Nederland. De stichting werkt
uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers en heeft geen levensbeschouwelijke
visie.

De doelstelling is het (tijdelijk) verschaffen van voedsel aan mensen die in de
gemeente Utrechtse Heuvelrug onder de armoedegrens leven, en het reduceren
van verspilling van voedsel.



Stichting Voedselbank Utrechtse Heuvelrug is een onafhankelijke stichting en is
geheel afhankelijk van giften van lokale bedrijven en instellingen, kerken en
particulieren en subsidie van de gemeente. Voor voedsel wordt niet betaald. De
kosten van de stichting zijn direct verbonden aan de uitvoering van de
doelstelling van de stichting.

De Stichting Voedselbank Utrechtse Heuvelrug beoordeelt zelf niet of personen
in aanmerking komen voor een voedselpakket. Dit gebeurt door verschillende
instanties die beroepsmatig maatschappelijke hulpverlenen binnen de gemeente
Utrechtse Heuvelrug. De voedselbank levert voedselpakketten aan de inwoners
van Driebergen, Doorn, Leersum, Amerongen, Overberg, Maarn en Maarsbergen.
Ze voorzien tientallen gezinnen van een voedselpakket. Hiervoor zetten zich
wekelijks meer dan 80 vrijwilligers in.

Helpt u ook uw medemens? Alvast hartelijk dank!

De algemene kerkelijke collecte is bestemd voor het Jeugd- en Jongerenwerk.

Zondag 9 november

Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor “Stichting Dorcas”

Dorcas werkt aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten in
dertien landen in Afrika, Oost-Europa en het Midden-Oosten.

Onze hulp is nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering. We
werken bijvoorbeeld aan het creéren van sociale vangnetten rondom kwetsbare
mensen, zodat zij de zorg krijgen die zij nodig hebben. We trainen henin
weerbaarheid en veerkracht, zodat zij weer zelfvertrouwen hebben. En we
ondersteunen mensen in ondernemerschap, zodat zij weer genoeg inkomen
hebben om goed voor zichzelf te zorgen.

Yana en Olya uit Oekraine zijn gevlucht voor het oorlogsgeweld. De twee zussen
zijn met hun kinderen vertrokken toen de gevechten steeds dichterbij kwamen.
Nu bouwen ze een nieuw bestaan op in het westen van het land, waar het veiliger
is, omdat er geen gevechten zijn. De naaitraining van Dorcas geeft de zussen de
nodige inspiratie voor hun nieuwe plannen.
Tijdens de training bij Dorcas ontdekken Yana en Olya dat ze een grote liefde
blijken te hebben voor naaien. Ze volgen de cursus samen met andere
ontheemde vrouwen. Vrouwen die vanwege de oorlog in Oekraine ook een nieuw
leven moeten opbouwen voor henzelf en hun gezinnen. Ze maken
ziekenhuiskleding en slaapzakken en repareren kapotte kleding. Tijdens het
werken en leren ontstaat bij de zussen het idee om een eigen atelier te starten.
Met het atelier willen ze ook iets voor gemeenschap betekenen. Vanaf de eerste
dag dat ze in hun nieuwe woonplaats zijn, hebben ze zich ingezet voor anderen en
waren ze betrokken bij vrijwilligerswerk. Met het atelier willen ze ook een bijdrage
leveren aan de gemeenschap. Het zal werk bieden aan vrouwen in moeilijke
omstandigheden. Ook denken ze aan het aanbieden van kinderopvang, zodat
moeders met jonge kinderen in het atelier kunnen werken.
De eerste stappen zijn inmiddels gezet. Ze hebben een locatie op het oog en
weten welke diensten ze gaan aanbieden: kledingreparaties, verstelwerk en
borduursels op kleding. Yana en Olya bouwen op deze manier aan een nieuwe
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toekomst, geinspireerd door de naaitraining van Dorcas. Met hun onderneming
Zijn ze een bron van inspiratie voor andere Oekraiense vrouwen die ook opnieuw
moeten beginnen.

Naast Yana en Olya hebben meer dan ruim 500 mensen een vaktraining gevolgd
dankzij het project, dat een samenwerking is van Dorcas en World Vision Ukraine
Crisis Response. Meer dan 300 van hen hebben ook al werk hebben gevonden of
zZijn een bedrijf begonnen.

De algemene kerkelijke collecte is bestemd voor Orgel en Muziek.

De diaconie heeft voor 2025 als zendingsdoel de organisatie World Vision gekozen.
World Vision zet zich in voor de meest kwetsbare kinderen, waar ze ook wonen en wat
hun achtergrond ook is. Wereldwijd worden miljoenen kinderen geconfronteerd met
conflicten en honger. World Vision werkt in bijna 100 landen om kinderen weer een
toekomst te geven. Doe mee en maak verschil voor kinderen in nood!

Deze maand besteden we aandacht aan het Gezond Dorp-initiatief.

Nasima Akhtar is een 23-jarige moeder uit Azizpur, Bangladesh. “Ons toilet was vies,
dus hebben we het schoongemaakt. Nu hebben mijn kinderen geen diarree meer. Ik let
nu goed op wat we eten en leer mijn kinderen om schoon te zijn.” Ze zegt: “We wisten
dat dit belangrijk was, maar door in een ‘Gezond Dorp’ te wonen, doen we het nu echt.”

Wat is het Gezond Dorp-initiatief?
Het “Gezond Dorp” initiatief wordt gesteund door Right to
Grow (R2G), een programma dat zich richt op gezondheid,
hygiéne en sanitatie in dorpen. Dit project met World Vision en
R2G wordt uitgevoerd door 80 lokale organisaties. Ze zetten
kennis om in actie, dat is nodig omdat er te weinig wordt
gedaan voor schone en gezonde woongebieden in Bangladesh.
Right to Grow traint de 80 lokale organisaties om duurzame
impact te maken. Daarnaast zorgen ze voor samenwerking met deze organisaties en de
overheid. Het doelis om:

¢ Communities en lokale organisaties te versterken

¢ De stemmen van de meest achtergestelde mensen te laten horen

e Eenbrugte slaan tussen burgers en beleidsmakers

¢ Meer gelijkheid creéren in hoe samen programma’s ontwikkeld en uitgevoerd
worden

De rol van Right2Grow in Bangladesh

Deze doelen van Right2Grow zijn succesvol, omdat ze echt
kijken naar de behoefte van mensen in het gebied en daar
gehoor aan geven. Niet door het zelf te regelen, maar om
mensen in lokale organisaties zelf te trainen om verandering in
hun omgeving te maken. Ze werken samen met gezondheids-
en technische afdelingen om sanitatie, veilig drinkwater, vaccinatie en ziektebestrijding
aan te pakken. Ze activeren lokale kampioenen om afvalbeheer te




verbeteren, hygiéne te bevorderen en toegang tot geboorteaangifte en
zwangerschapszorg uit te breiden.

Door gezonde gewoontes te stimuleren en de gemeenschap van Azizpur actief te
betrekken, verandert het dorp. En door de lokale organisaties en samenwerking met de
overheid, worden deze gewoontes behouden. Dit zorgt voor succes nu en op de lange
termijn.

U kunt ons zendingsdoel ook steunen door uw gift over te maken op het
rekeningnummer van de Diaconie o.v.v. World Vision

Het nummer van de diaconie is:

NL 70 RABO 030211 16 97 t.n.v. diaconie Michaélkerk Leersum.
Uw bijdrage voor de algemene kerkelijke collecte kunt u overmaken op'#
NL 62 RABO 03737241 28 t.n.v. Herv. Gem. Leersum.

Gebruik de Givt-app om de QR-code
i -Fr te scannen en gewoon te blijven geven

) 2 Downioad in de ONTDEKHET
_— [ App Store > Google Play

OMZIEN NAAR ELKAAR

Gemeenteavond

Dinsdag 18 november, 20.00 uur organiseert de kerkenraad een gemeenteavond in
het Michaélhuis, waar we u van harte voor uitnodigen.

Allereerst vertelt Ds. Hendrik Mosterd ons iets over zijn eerste kennismaking met de
Michaelkerkgemeente. Daarna vervolgen we de avond rondom het thema ‘Pastoraat’.
We gaan met elkaar in gesprek over dit onderwerp. Ook is er gelegenheid om elkaar te
ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje.

Van harte welkom!

Bloemengroet

De bloemen zijn de afgelopen weken bezorgd bij:
- Mw. van Cooten, (19 oktober)
- Mw. Van der Waarde, (26 oktober)

iR

Gebedskring

Elke veertien dagen komen we als gebedskring bij elkaar. Na de opening zingen we een
lied, er wordt een Bijbelgedeelte gelezen en we noemen punten voor ons (dank)gebed.
De laatste keer was dat o a danken voor de kleurenpracht in de natuur, rijke oogst en de
herfstvakantie, gebed voor de ouderen, die door de korter wordende dagen, lange
avonden alleen zijn; voor mensen die door een burn-out of depressie langdurig ziek zijn;
voor ieder die rouwt om het verlies van een geliefde en voor mensen die voor een
risicovolle operatie of behandeling staan. Ook is er gebeden voor de regering, de
verkiezingen, de kerkleiders en de wereldleiders, voor alle slachtoffers in het verkeer en
van natuur — en oorlogsgeweld, zoals in Oekraine en Gaza. Na de gebeden zingen we
samen nog een lied en schrijven een aantal kaarten als groet en ter bemoediging voor
mensen voor wie is gebeden. Zo willen we u vragen met ons te bidden voor de mensen
die worden vervolgd om hun ras, geaardheid of geloof.

Namens de gebedskring, Riek van Hussel




| BERICHTEN

Kerststallen gezocht

Vanaf eind november zal de vitrinekast in het Michaélhuis weer in
het teken staan van Advent en Kerst. Heeft u misschien een
kerststal die we in de vitrinekast mogen opstellen? Neem
hiervoor contact op met Ina Wolff. Ook andere voorwerpen die
met deze periode van het kerkelijk jaar te maken hebben zijn
welkom.

Bijbelgesprekskring

Voor het komende seizoen zijn nu definitief de data 12 november (Vanwege dankdag op
5 november), vervolgens op de eerste woensdagen van de maand: 3 december, 7
januari 2026, 4 februari, 4 maart, 1 april (geen grap) en 6 mei 2026 gepland. Mocht er
toch nog iets veranderen dan hoort u dat.

Elke bijeenkomst begint om 14.00 uur in het kamertje rechtsboven in het Michaélhuis.
Kom a.u.b. op tijd. Omdat we boven zitten sluiten we de deur beneden. Mocht u
onverhoopt toch iets te laat zijn, dan kunt u bellen.

We gaan op 712 november a.s. verder met het Evangelie van Marcus en we gaan verder
met het 9° hoofdstuk Een hoofdstuk dat we kunnen onderverdelen in:

» De afsluiting van hoofdstuk 8 en soort intro van hoofdstuk 9 met vers 1: “En Hij
eindigde met de woorden: ‘Ik verzeker jullie: sommigen die hier aanwezig zijn
zullen de dood niet ervaren voordat ze het koninkrijk van God hebben zien komen
in al zijn kracht.’

Een stem uit de hemel (vers 2-13;

Geloof en ongeloof (vers 14 - 29)

Onderricht aan de leerlingen vers 30 - 50, met de tekst: “Zout is goed! Maar als
het zout zijn kracht verliest, hoe zul je het zijn kracht dan teruggeven? Zorg dat

»

jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de vrede”.

YV V V

We hopen u te zien op de Bijbelkring, van 12 november a.s., om 14.00 uur in het
Michaélhuis

Met een hartelijke groet en hopelijk tot dan,

ds. Jan Stelwagen & Teunis Reedijk.



Concert voor mantelzorgers en andere muziekliefhebbers

Op zaterdag 1 november kunt u in de
Maartenskerk in Doorn, eventueel samen

Het hoge Noorden
Het Autunno Ensemble neemt je mee

met degene voor wie u zorgt, familie of
andere concertliefhebbers genieten van
een prachtig klassiek concert van het
Autunno Ensemble.

naar het hoge Noorden met sfeervolle
werken van Vasks, Schubert, Tsjaikovski
en Atterberg. Laat je betoveren door
harmonieén die de stilte van Letse
bossen en Zweedse zomers oproepen.

Week van de Mantelzorg

In het kader van de week van de Mantelzorg worden
er verschillende activiteiten georganiseerd. O.a. dit
concert op zaterdag 1 november, 15.30 uur, in de
Maartenskerk in Doorn.

Meer informatie: www.podiumzout.nl

Dit concert wordt georganiseerd in het
kader van de Week van de Mantelzorg
door Stichting Sociale Dorpsteams, de
Bibliotheek Z-O-U-T en het Autunno
Ensemble.

Hawijch Elders

Hoogtepunt is het optreden van de jonge
Nederlandse topvioliste Hawijch Elders,
een rijzende ster op internationale

concoursen.
Autunno Ensemble

Het Autunno Ensemble bestaat uit een
vaste groep van 24 strijkers, allen
beroepsmusici of zeer gevorderde

Geniet van een middag vol poézie,
natuur en muzikale verfijning, waarin het
strijkorkest en de soliste samen de
noordelijke ziel tot leven brengen.

amateurs. Autunno prijst zich gelukkig dit
jaar op tournee te gaan met violiste
Hawijch Elders. Het concert staat onder

leiding van Arjan Tien.

Datum 1 november 2025

Boekenclub Thd . 1540, 1500 our noop

Locatie Maartenskerk Doorn

Tickets zijn online te koop via
www.bibliotheekzout.nl/
mantelzorgconcert

Of aan de deur als het niet is

Maandag 17 november, 20.00
uur wordt het eerste boek van het

Mélissa Da Costa

ARET BLAUW , ., i i
WANDE HEMEL seizoen besproken: "Al het blauw o oo W onf B @)
Van de h eme["‘ Niet-Mantelzorgers: €19,50 ol ol
.. . . .. Meer informatie of vragen? g
Nadat bij Emile op jonge leeftijd K op vaniposna) 1 mpebmmtpl e SN

alzheimer wordt vastgesteld,
besluit hij het ziekenhuis en het medeleven van zijn familie en
vrienden te ontvluchten. Stiekem koopt hij een camper en plaatst
een advertentie voor een reisgezel. Hij ontvangt een antwoord van
Joanne, een mysterieuze jonge vrouw. Het is de start van een
adembenemende roadtrip van deze twee twintigers.

Weeksluitingen in de Schermerij

U bent hier van harte voor uitgenodigd. De diensten zijn in de koffiekamer op de tweede
verdieping om 19:00 uur. Meer informatie: Liesbeth Poot

7 november: Ds. Jan Stelwagen
21 november: Herdenkingsdienst met Yolanda van der Stelt
5 december: Diaken Marcel Sarot

JEUGD EN JONGEREN

Kindernevendienst

De volgende verhalen staan de komende weken centraal:

Zondag 2 november - Handelingen 20:13-38 - ‘Afscheid nemen’

- Paulusis eentijd in Efeze geweest, waar hij mensen in
aanraking heeft gebracht met het geloof in Jezus. Nu vertrekt hij
naar Jeruzalem. Hij neemt afscheid van een groep mensen uit
de stad.

=1

Zondag 9 november - Handelingen 21:1-14- ‘lk ga toch’
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Paulus is op weg naar Jeruzalem. De profeet Agabus vertelt dat
Paulus in Jeruzalem gevaar zal lopen. Maar Paulus zegt dat hij
wil doen wat God van hem vraagt. Hij gaat toch.

Herinnering startavond catechisatie 3 november -18.30 uur.

De catechesegroep voor 12 tot en met 16 jaar begint weer! Kom jij ook meedoen?

Op maandag 3 november 2025 om 18.30 uur starten we gezellig samen met eten en
drinken, zodat we elkaar (opnieuw) leren kennen en alvast een voorproefje krijgen van
het thema. Op de eerste avond zijn ook je ouders/verzorgers uitgenodigd. Rond 19.45
uur sluiten we af. Wil je laten weten of je naar de startavond komt (en met hoeveel
personen), uiterlijk vrijdag 31 oktober? Stuur even een bericht naar Marian Clarijs

‘ VANUIT DE KERKENRAAD

Oproep najaars-schoonmaakactie

In navolging van de voorjaarsschoonmaak,
komt nu de najaarsschoonmaak er weer aan.
We zoeken vrijwilligers voor de grote najaars-
schoonmaakactie op 20 november, vanaf
18.30 uur.

Graag opgeven bij Irene Hogendoorn of
Reinier Bijkerk via
beheermichaelkerk@pknleersum.nl

Giften

De volgende giften werden ontvangen:

e € 10,00via mevr.|. Versluis
Hartelijk dank namens het College van Kerkrentmeesters.
Lia van de Lagemaat

Totaalopbrengsten collecte zakken 3de kwartaal 2025

13-jul  Bijstand Pastoraat € 67,30
20-jul  Jeugd enJongerenwerk € 51,54
27-jul  Orgel en Muziek € 67,20
3-aug Beeld en Geluid € 92,95
10-aug Bijstand Pastoraat € 55,00
17-aug JeugdenJongerenwerk € 69,25



24-aug Orgel en Muziek € 58,95
31-aug Beeld en Geluid € 87,65
7-sep  Bijstand Pastoraat € 60,95
14-sep JeugdenJongerenwerk € 135,09
21-sep Orgel en Muziek € 72,92
28-sep Beeld en Geluid € 61,63
5-okt  Bijstand Pastoraat € 81,43
12-okt JeugdenlJongerenwerk € 81,05
19-okt  Orgel en Muziek € 70,15
20-okt Koffiepotje € 162,55

€ 1.275,61

Actie Dankdag & Deelkastje!

Op woensdag 5 november vieren we Dankdag. Vanuit die
Dankbaarheid willen we als diaconie ook uw aandacht vragen
voor het deelkastje.

Vanaf Zondag 2 november t/m Zondag 9 november vindt u in
het Michaelhuis weer een winkelwagentje waar u houdbare
levensmiddelen en persoonlijke verzorging artikelen in mag
achterlaten.

Heeft u geen tijd om iets in het winkelwagentje te zetten,
dan kunt ook een gift over maken op het
rekeningnummer van de diaconie NL70 RABO ; :
030211697 o.v.v. deelkastje of scan onderstaande 80 o & e | D> Goooer
speciale QR-code.

Givt
Gebruik de Givt-app om de QR-code
e scannen en gewoon te blijven geven

LITURGIE
Orde van dienst - zondag 2 november Zondag 2 november
Aanvang: 10.00 uur
-Afkondiging Voorganger: ds. K. van Meijeren, Ede
-Zingen: NLB 209 Ouderling: Martin van Herk

Diaken: Gerriétte Jorritsma
Kerkrentmeester: Lia van de Lagemaat
Lector: Mirjam van ‘t Veld

-Votum en groet
-zingen: NLB 42:1,3

-Gebed om ontferming Orgel: Gerard Rosier
-Zingen: NLB 305:1,2,3 Collecte Diaconie: Jaarproject
-Kindermoment Collecte Kerk: Bijstand Pastoraat

-Zingen: Kinderlied: NLB 935
-Gebed bij de opening van de Schriften
-Lezingen

e Exodus17:1-7

e 1 Korinthe 10:1-6

e Johannes 7:37-39
-Zingen: NLB 339a
-Verkondiging
-Zingen: NLB 653:1,3,7
-Dienst der gebeden
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-Inzameling van de gaven
-Zingen: NLB 655
-Zegen

Orde van dienst — Dankdag 5 november en
zondag 9 november

De liturgie voor deze diensten zijn nog niet bekend.

In de loop van komende week zullen deze op de
website verschijnen: www.michaelkerkleersum.nl

Online meekijken

De onlineviering is -live of later- te volgen via
Kerkomroep:

www.kerkomroep.nl/kerken/10498.

De lokale zender Regio90 neemt de dienst over via
kabel en website: www.regio90.nl.

Dankdag 5 november

Aanvang: 19.30 uur

Voorganger: ds. Hendrik Mosterd
Ouderling: Teunis Reedijk

Diaken: Gerlise van der Maas
Kerkrentmeester: Reinier Bijkerk
Lector: Ina Wolff

Orgel: Wim ter Haar

Collecte Diaconie: Voedselbank UHR
Collecte Kerk: Jeugd- en Jongerenwerk

Kerkdiensten komende periode

16 november: ds. J. Wienen, Haarlem

Zondag 9 november

Aanvang: 10.00 uur

Voorganger: ds. Hendrik Mosterd
Ouderling: Liesbeth van de Waerdt
Diaken: Arco van den Ham
Kerkrentmeester: Irene Hogendoorn
Lector: Jaqueline de Ruiter

Orgel: Wim ter Haar

Collecte Diaconie: Dorcas

Collecte Kerk: Orgel en Muziek

23 november: ds. Hendrik Mosterd - Eeuwigheidzondag
30 november: ds. Hendrik Mosterd — Eerste Adventszondag

Activiteitenagenda

3 november 18.30 uur Startavond Catechese Michaélhuis
4 november 16.00 uur Gebedskring Michaélhuis
10 november 20.00 uur Kring: Weg van de Vrede  Michaélhuis
12 november 14.00 uur Bijbelgesprekskring Michaélhuis
17 november 20.00 uur Boekenclub Michaélhuis
18 november 16.00 uur Gebedskring Michaélhuis
18 november 20.00 uur Gemeenteavond Michaélhuis
20 november 18.30 uur Najaarsschoonmaak Michaélkerk

Open Ochtenden Michaélhuis

Het Michaélhuis is geopend voor een kopje koffie, thee, een praatje...
- op donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur.

- op vrijdagmorgen tussen 10.30 en 12.00 uur.

Van harte uitgenodigd!

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 14 november 2025
Kopij aanleveren voor donderdag 13 november, 18.00 uur bij Marian Clarijs
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